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Kerkdiensten 
 
Let op: in verband met de viering van het heilig avondmaal in wijk 1, zijn de 
kerkdiensten zondag om 9.00 uur en 18.30 uur.   
 
Kerstviering zondagsschool 
 

      

Nieuwsbrief   

 
 

13 december 2024 
 
Nieuwsbrief van de 
Hervormde gemeente 
Stolwijk, wijkgemeente 2 
 
Voor alle data in de toekomst geldt 
Deo Volente 

Lukas 1: 
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de 
Heere groot, 
47. en mijn geest verheugt zich in 
God, mijn Zaligmaker, 
48. omdat Hij heeft omgezien 
naar de nederige staat van Zijn 
dienares. Want zie, van nu aan 
zullen alle geslachten mij zalig 
spreken, 
49. want Hij Die machtig is, heeft 
grote dingen aan mij gedaan en 
heilig is Zijn Naam. 
50. En Zijn barmhartigheid is van 
geslacht tot geslacht over hen die 
Hem vrezen. 
51. Hij heeft een krachtig werk 
gedaan door Zijn arm. Hij heeft 
hen die hoogmoedig zijn in de 
gedachten van hun hart, 
uiteengedreven. 
52. Hij heeft machtigen van de 
troon gestoten en nederigen 
heeft Hij verhoogd. 
53. Hongerigen heeft Hij met 
goede gaven verzadigd en rijken 
heeft Hij met lege handen 
weggezonden. 
54. Hij heeft het opgenomen voor 
Israël, Zijn knecht, door aan Zijn 
barmhartigheid te denken, 
55. zoals Hij gesproken heeft tot 
onze vaderen, tot Abraham en 
zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
56. En Maria bleef ongeveer drie 
maanden bij haar en keerde 
terug naar haar huis.14. En er zal 
blijdschap en vreugde voor u zijn 
en velen zullen zich over zijn 
geboorte verblijden, 
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Uw woord is een lamp voor 
mijn voet en een licht op 
mijn pad (psalm 119:105) 
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Heilige berusting in Gods Woord 
 
“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie de dienstmaagd van de Heere; laat met mij 
geschieden overeenkomstig uw woord.” (Lukas 1:37-38) 
 
Wat een wonderlijk moment in de geschiedenis van Gods heil! De engel Gabriël brengt Maria de boodschap 
dat zij, hoewel ongetrouwd, de moeder van de Messias zal worden. Hoe zou Maria dit kunnen bevatten? Haar 
vraag (“Hoe zal dat zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?”) is niet geboren uit ongeloof, 
maar uit verwondering. En het antwoord van de engel is een proclamatie van Gods almacht: “Want geen 
ding zal bij God onmogelijk zijn.” 
 
Daar, in dat moment van diepe ontmoeting tussen het goddelijke en het menselijke, spreekt Maria de woorden 
die getuigen van haar geloof: “Zie de dienstmaagd van de Heere; laat met mij geschieden overeenkomstig 
uw woord.” Het is een belijdenis van heilige overgave. Maria, een jonge vrouw, omringd door onzekerheden, 
kiest niet voor strijd of verzet, maar voor berusting in Gods wil. Zij begrijpt de uitdagingen die haar wachten – de 
blikken, het geroddel, de zorgen van een jonge moeder in haar omstandigheden – maar zij legt haar leven in 
Gods hand. Dit geloof is niet van haarzelf, maar is het werk van de Heilige Geest. 
 
Wat betekent dit voor ons? Ook wij worden soms geroepen om wegen te gaan die vol vragen en 
onzekerheden zijn. Toch is Maria’s belijdenis een bemoediging. God vraagt niet dat wij alles begrijpen, maar 
dat wij Hem vertrouwen. “Geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Zijn Woord blijft vast. Mogen wij, net als Maria, 
bidden om de genade om te zeggen: “Zie, hier ben ik, Heer. Laat Uw wil geschieden in mijn leven.” 
 
Verbinding en blijdschap in de komst van de Messias 
 
“En het gebeurde, toen Elisabet de groet van Maria hoorde, dat het kindje opsprong in haar schoot; en 
Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: Gezegend bent u onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot! En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn 
Heere naar mij toe komt?” (Lukas 1:41-43) 
 
Twee vrouwen, beide bijzonder door God uitgekozen, ontmoeten elkaar. Maria, jong en net vervuld van het 
wonder van Gods belofte, zoekt Elisabet op. Elisabet, op hoge leeftijd zwanger van Johannes de Doper, 
ontvangt Maria met vreugde. Dit is meer dan een gewone ontmoeting: het is een heilige gebeurtenis, vervuld 
van Gods Geest. 
 
Wanneer Elisabet Maria’s groet hoort, springt het kindje in haar schoot op van blijdschap. Het is Johannes, de 
voorloper van de Messias, die al in de moederschoot getuigt van de nabijheid van Christus. Elisabet zelf wordt 
vervuld met de Heilige Geest en spreekt woorden van lof en zegen. Wat opvalt, is haar bescheidenheid: zij 
verheugt zich niet in haar eigen wonder, maar richt haar blijdschap volledig op Maria en het Kind dat zij 
draagt. 
 
Dit moment laat zien hoe God vreugde en verbinding geeft tussen gelovigen. Het is de Heilige Geest die 
harten opent voor het grote werk van God. Elisabet ziet in Maria niet alleen haar nicht, maar de moeder van 
haar Heere. Haar woorden getuigen van diepe eerbied en blijdschap. 
 
Hoe leren wij hiervan? In een tijd waarin individualisme vaak de boventoon voert, wijst dit verhaal ons op het 
belang van geestelijke verbondenheid. Wanneer wij ons richten op Christus, schept Hij vreugde en 
gemeenschap. Net als Elisabet mogen wij onze eigen zorgen opzij zetten en ons verheugen in Gods werk in de 
levens van anderen. Mogen wij elkaar aansporen in geloof en hoop, en samen uitzien naar de komst van de 
Heere. 
 
“Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!” Laat ook onze harten 
opspringen van vreugde bij de gedachte aan Christus, onze Zaligmaker. 
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Hoop Kliniek 
 
Hallo allemaal,  
In januari hopen wij naar de Hoop Kliniek in Guinee te gaan. We zullen hier niet alleen een inkijkje krijgen in het 
leven dat Agaath daar heeft (gehad), we hopen ook een actieve bijdrage te leveren. Daarnaast willen we 
graag spullen meenemen uit Nederland. De koffers met medische materialen zijn inmiddels gevuld. Nu willen 
we graag nog speelgoed, school- en bouwmaterialen aanschaffen. 
I.v.m. de beperkte ruimte, willen we u vragen om een donatie. Wij zullen 
vervolgens deze materialen kopen. Als u bij wilt dragen, kunt u een bedrag 
overmaken naar de Diaconie (scan hiervoor de qr-code of klik op deze 
betaallink). U kunt doneren t/m maandag 30 december a.s. Heel hartelijk 
dank alvast.  
 
Hartelijke groet,  
 
Jan en Arda Honkoop, Hans en Janny van Dam, Arie en Lenie Bogaard, Ruth 
van Meijeren en Alieke Sterk 
 
 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie tevens een nieuwsbrief van Agaath Bakker over de Hoop Kliniek in Guinee. 
Agaath vertelt ons in deze nieuwsbrief van december over de waarde van het bestaan van de kliniek. Wat 
mooi en dankbaar te lezen dat de Hoop Kliniek als instituut ingezet mag worden tot genezing van verschillende 
mensen in de omgeving.  
Ook noemt Agaath enkele dank en gebedspunten. Het is goed om daar notie van te nemen. Laten we deze 
ook allemaal in de persoonlijke gebeden meenemen.  
 
 
Vervolg Zingen 1e kerstdag 
 
Op 1e kerstdag zullen we in de morgendienst een aantal liederen zingen. Ook de kinderen in de 
basisschoolleeftijd zullen 2 liederen gaan zingen. Wie thuis wil oefenen: 
 
2 ga je mee op zoek naar het koningskind en  
5 Zijn naam is Jezus      (ctrl + klikken voor de koppeling) 
 
Jongens en meiden, we hopen jullie 1e kerstdag voorin de kerk te ontmoeten, tot dan! 
           
Advent - Wachttijd        
 

       


